
Fan van God

Ik ben een fan van God

Al bid ik niet meer

Toch houd ik een goed contact

Dan hoeft dat niet iedere keer.

En ik ben en ik ben en ik ben fan van trouw

En trouw is geen woord maar een daad

Een daad die je vaak niet kan zien

Je overal volgt waar je maar gaat.

God ik bedank je voor alle geluk

Dat kan niet stuk

Geen minuut van de dag.

Ik ga naar de hemel dat denk ik echt

En voor de rest

Doe ik maar mijn best.

En ik ben en ik ben en ik ben fan van hoop

Alles groeit waar je aandacht aan geeft

Een baby groeit op tot een mens

Geeft terug aan wie het nodig heeft.

En ik ben en ik ben en ik ben fan van zang



Muziek die eenvoudig lijkt

Maar ongefilterd binnenkomt

Mensenharten direct bereikt.

Zingen voor jou maakt het leven intens

Dan verlies ik de rem

Ik ben die ik ben.

Steeds als ik zing dan geef ik mijn stem

Maar hij is niet van mij

Ik leen 'm van hem.

En ik ben zonder twijfel een fan van God

En ik ben zonder twijfel een fan van trouw

En ik ben zonder twijfel een fan van hoop

En ik ben zonder twijfel een fan van zang

Ik ben Fan van God.

Fan van God

Muziek: Neil Diamond

Vertaling: Douwe en Renze de Vries


