
Dongeradiel

It hyt no Noard-East Fryslan

der fine wy echt neat oan

wy sizze Dongeradiel.

Wy wolle wol hurd werke

en gean noch sneins nei tsjerke

by us yn it Dongeradiel.

Wy bin' fan fiskjen, jeie en poere

gewoan trochsette en net ouwehoere

by us yn it Dongeradiel.

Froulju bin hjir grut en blond

dy triuwst net samar oan 'e kant

by us yn it Dongeradiel.

Refrein:

By us yn it Dongeradiel

sneontejun nei Dokkum of nei Ljouwert;

by us yn it Dongeradiel

wy bin' net ryk mar gjinien dy't wat om jout.

Wy prate hjir gewoan no sa

en suertsjes wol wy hjir net ha

by us yn it Dongeradiel.

Wy wenje hjir sunt jier en dei

en gjin stikstofstinner krijt us hjir wei



hjir ut it Dongeradiel.

Refrein

Vertaling:

Het heet nu Noord-oost Friesland

daar vinden wij echt niets aan

wij zeggen Dongeradeel.

Wij willen hier hard werken

en gaan zondags nog naar de kerk

bij ons in het Dongeradeel.

Wij zijn van het vissen, jagen en stropen

gewoon doorzetten en niet ouwehoeren

bij ons in het Dongeradeel.

De vrouwen zijn hier meestal blond

die duw je niet zomaar aan de kant

bij ons in het Dongeradeel.

Refrein:

Bij ons in het Dongeradeel

zaterdagavond naar Dokkum of naar Leeuwarden;

bij ons in het Dongeradeel

wij zijn niet rijk maar niemand die daar iets om geeft.

Wij praten hier nou zo zit het dus



en moederskindjes willen wij hier niet

bij ons in het Dongeradeel.

Wij wonen hier sinds jaar en dag

en geen stikstofdrammer krijgt ons hier weg

bij ons in het Dongeradeel.

Refrein
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